
Voorafgaand aan onze afspraak gingen er
wat telefoontjes over en weer. Hanneke zou
een half uur later zijn. Nee, toch niet. Tien
minuten later. Nee, ook niet. Uiteindelijk
zaten we nog voor het afgesproken tijdstip
met elkaar te praten. Ik vind het knap. 

Passie
Hanneke heeft tomeloze energie en kan
ontzettend gepassioneerd vertellen. Over de
motivatie om andere vrouwen te inspireren,
door op zoek te gaan naar echt leuk werk. Ze
heeft een aantal bedrijven gehad, maar ze
wilde veel meer mensen bereiken. Ze deed
namelijk vooral één op één. "Ik vind het
zonde als ik meer mensen kan helpen, om
dat dan te laten liggen. Ten tweede vind ik
het zelf leuk om veel te leren. Ik heb de
wijsheid niet in pacht, maar ik heb wel veel
om door te geven” aldus Hanneke. 

Feel the joy
VA School zag ze meteen voor zich. Ze had
zelf al een mooi bedrijf en dit gunde ze
andere vrouwen ook. Ze kwam er al gauw
achter dat veel vrouwen het lastig vonden
om te netwerken en zichzelf te profileren.
Hanneke zag een grote behoefte.

Een betere wereld begint bij Hanneke
Daarnaast heeft ze de drijfveer om de
wereld een stukje mooier te maken. Ze is
ervan overtuigd dat we door leuk werk te
doen, leukere mensen worden. Werk is
namelijk een heel belangrijk deel van
onszelf. We besteden er ontzettend veel tijd
aan. “Ik zou willen dat werk en privé meer
integreren. Dat het allebei oké is. Ik ben een
workaholic, dus voor mij is dat essentieel.
Het moet beiden dan in balans zijn”. Zo
vertelt Hanneke. Ze wil graag mensen
helpen om hun eigen keuzes te maken en
laten zien dat alles bespreekbaar en
mogelijk is. Haar grote missie.

“Ik heb veel om door te geven”
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HANNEKE WESSEL
ALLEENSTAANDE MOEDER MET EEN GEWELDIG BEDRIJF



“Zolang je dingen doet die meer energie
opleveren dan energie kosten, kun je in
mijn ogen geen burn out krijgen”.
"De energietank moet vol blijven!"
Vervolgt ze haar verhaal. Daarnaast is ze
dol op perfectionisten. Ze houdt ervan als
perfectie wordt nagestreefd. Kunst en
topsport vindt ze daar een goed
voorbeeld van. “Je gaat nooit met goud
naar huis als je niet ontzettend
perfectionistisch bent” veronderstelt ze. 
Hanneke gaat op het startblok staan, als
ze weet dat de winst voor haar is. Als ze
voelt dat ze een wedstrijd niet kan
winnen, begint ze er niet aan. Dat vindt
ze zonde van haar energie. 

Eén grote wedstrijd
Het ondernemerschap ziet ze ook als een
wedstrijd. Een wedstrijd die je met jezelf
speelt. Het is namelijk jouw spel, jouw
manier van ondernemen. “Jouw intentie
kan nooit een kopie zijn van een ander”
legt ze uit. 

Dé primeur
Tijdens ons gesprek komt er ineens een
primeur naar boven. Hanneke wil met
haar training de mensen gaan
aanspreken die multipotential zijn. Zij
hebben meerdere talenten, vinden vaak
meerdere dingen leuk om te doen. Veelal
wordt er tegen deze mensen gezegd dat
ze een keuze moeten maken. Hanneke
vindt echter dat wij mensen veel
flexibeler zijn dan we denken. Dat we
zoveel meer kunnen, als we het maar
omarmen.  "Je kunt in meerdere dingen
succesvol zijn, maar niet alles is voor
iedereen". 

Let op aan wie je verkoopt
"Je moet geen aspirines verkopen aan
mensen die geen hoofdpijn hebben" zegt
Hanneke. Daarom adviseert ze aan
ondernemers om eerst één ding goed
neer te zetten, voordat je met een ander
talent start. Zet het dus niet allebei
tegelijk in de markt. Dat kan verwarrend
zijn voor je doelgroep. Of je moet het heel
goed kunnen scheiden. Zo hoopt ze dat
mensen die multipotential zijn begrepen
worden. Dat ze niet meer het gevoel
hebben dat ze dom zijn of snel verveeld.
Ze hebben gewoon meer of andere
uitdagingen nodig. Hierbinnen zijn ook
meerdere richtingen geeft Hanneke aan.
Eigenlijk is er nog heel weinig over
bekend. Reden te meer voor haar om
hier iets mee te gaan doen.

Droomhuis in de zon
Naast dat ze meer wil gaan betekenen
voor de multipotential in onze
samenleving, heeft ze ook nog een
persoonlijke droom. Ze zou graag een
huis of een plek in Spanje willen. Waar ze
gedeeltelijk of grotendeels van het jaar
kan verblijven. Ze weet nog niet precies
hoe het eruit moet gaan zien, maar ze
weet wel dat het een kantoor moet
hebben. Zodat ze haar werkzaamheden
vanuit Spanje kan gaan doen. 

Haar kinderwens
Ongeveer elf jaar geleden heeft Hanneke
ervoor gekozen om bewust een
alleenstaande moeder te worden. Lang
wist ze niet of ze kinderen wilde. Ook
heeft ze verschillende relaties gehad. Ze
had dan al snel in de gaten dat hij niet de
vader van haar kinderen zou worden. 

"JOUW INTENTIE KAN NOOIT EEN
KOPIE ZIJN VAN EEN ANDER"
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"Dit kun je toch
niet niét willen!"
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Haar nichtje Julia werd geboren
Het was liefde op het eerste
gezicht. Daarmee besefte zij zich
“dit kun je toch niet níet willen!”
Ze vond dit zo bijzonder dat ze
besloot het alleen te gaan doen.
Ze ging uitzoeken wat er moest
gebeuren. De eerste stap was
meteen gezet.

Het ging niet vanzelf
Een aantal jaren daarvoor was
Hanneke geopereerd aan een
tumor op een van haar
eierstokken. Ze hebben daarmee
een eierstok moeten verwijderen.
Gelukkig kon haar andere
eierstok alles overnemen. Niets
stond een zwangerschap nog in
de weg. Totdat de
verpleegkundige van Medisch
Centrum Kinderwens met slecht
nieuws kwam. "De kwaliteit en
de voorraad van je eicellen zijn
niet goed. We verwachten dat je
minder dan tien procent kans
hebt om überhaupt zwanger te
worden." 



"HET ZIEN OPGROEIEN VAN EEN MENSJE,
DAT IS HET MOOISTE WAT ER IS"

Jump
Hanneke is ervan overtuigd dat als je
goed nadenkt aan de voorkant, de
uitvoering een stuk makkelijker
wordt. Dat geldt voor het ouderschap,
maar ook zeker voor het
ondernemerschap. Je moet niet
zomaar in het diepe springen. “Je
gaat toch ook niet bungeejumpen
zonder onderzoek, zekering en goede
begeleiding?” Zegt ze verbaasd.
Goede voorbereiding is het halve
werk. 
 
De voordelen op een rij
Hanneke ziet dan ook voornamelijk
veel voordelen in het ouderschap
gecombineerd met het
ondernemerschap. Je hebt namelijk
zelf overal invloed op. Je hoeft
niemand om toestemming te vragen.
Voor haar is het dan ook niet het
allerergste dat haar kind naar de BSO
moet. Dat is een keuze. Ze werkt
gewoon heel graag. Bij een leuk
leven, hoort nou eenmaal een
inkomen. Dat leert ze haar dochter
ook.

Zorgen voor jezelf
Als ze thuis is, is ze voor de volle
honderd procent moeder. Als ze aan
het werk is, is ze ondernemer. Die
focus kan ze goed behouden. Ze
heeft duidelijke afspraken met
zichzelf gemaakt en daar houdt ze
zich aan. Soms is het misschien wel
zwaar, maar dan is ze mild voor
zichzelf. Daarin is ze niet
perfectionistisch meer. 
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De knop ging meteen om
“Ik heb maar één procent nodig!” zei
ze tegen zichzelf. Ze ging weer op het
startblok staan en ze won glansrijk.
Na de eerste IUI behandeling bleek
ze al zwanger te zijn. Ze voelde
eigenlijk meteen al dat het was
gelukt. Vol vertrouwen ging ze de
zwangerschap en de bevalling in.
Inmiddels is haar dochter negen jaar
oud.

Wat moet dat zwaar zijn, in je eentje
een kind opvoeden. 
Dit legde ik ook aan Hanneke voor.
“Soms zeggen vriendinnen wel eens,
weet je nog al die nachten dat ze niet
sliepen? Ik wist het gewoon niet
meer. Ik vond het niet zwaar en ik
vind dat nog steeds niet”. Het zien
opgroeien van je eigen kind is voor
Hanneke het mooiste wat er is. Elke
dag geniet ze hier weer met volle
teugen van. 

Bewuste keuzes
Hanneke zorgt ervoor dat haar
dochter omringd wordt door mensen
waarop ze terug kan vallen. Dat ze
niet alleen haar moeder, maar meer
dierbaren heeft die graag voor haar
willen zorgen. Zo heeft Hanneke ook
bewust voor een school en een
kinderopvang gekozen, waar veel
mannen werkzaam zijn. Zodat de
mannelijke energie in balans blijft
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Blijf ten alle tijden mild voor jezelf. "De
grootste ellende krijg je als verwachtingen
niet worden nagekomen" zegt ze. Hanneke
spreekt daarom altijd uit wat ze verwacht. Ze
overlegt veel met haar kind. Hierdoor weet
haar dochter precies waar ze aan toe is. “Ik
kom eerst en als ik goed voor mezelf zorg
heeft mijn dochter daar veel meer aan. Dan
heb ik energie en loop ik vrolijk rond”. 

Na dit interview kan ik wel stellen dat
Hanneke een echte power vrouw is. Wat een
energie en enthousiasme gaat er in haar om.
Met evenveel overgave kan ze zich op zowel
haar bedrijf als het ouderschap storten. Ze
heeft mij geleerd dat er nog veel meer uit het
leven te halen valt. Daarvoor ben ik haar
enorm dankbaar. 

"ALS JIJ JE EIGEN KIND ZOU ZIJN, 
WAT ZOU JE DAN TEGEN JEZELF ZEGGEN?"


